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De Tempellegende en 
haar betekenis.	

Lectori Salutem: 	

Vanuit “de Drempel”, centrum voor 
zingeving en sociale kunst, worden vier 

bijeenkomsten georganiseerd over één van 
de grote legenden over de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de mens en 
de mensheid: 	

‘De Tempellegende’. 	
Deze gaat over de bouw van de tempel van 

Salomo, maar grijpt terug op Kain en 
Abel. Een moment waarop de mensheid 
zich in twee stromen gaat ontwikkelen: 	

de Kainstroom en de Abelstroom.	

Twee stromen in de 
mensheidsontwikkeling, die in hun verbinding 

met de aarde en de geestelijke wereld twee polaire, van elkaar 
gescheiden wegen inslaan. 	

Bij de bouw van de tempel van Salomo komen deze twee stromen weer 
bij elkaar. 	
De priester-koning Salomo, als hoogst geïncarneerde representant van 
de Abelstroom heeft de ideeën hoe de tempel eruit moet zien, maar niet 
het vermogen om deze te bouwen. Hij vraagt aan de kunstenaar-
bouwmeester Hiram Abiff om de tempel te bouwen. 	
Hiram is de hoogst geïncarneerde representant van de Kainstroom.	
Tussen en naast Salomo en Hiram verschijnt Balkis, de koningin van 
Sheba. Zij zoekt naar verbinding en wil een brug bouwen tussen beide 
polen, om een midden mogelijk te maken.	
Hoe spreken de beelden van deze legende tot ieder van ons, individueel 
en als mensen in deze tijd? Hoe creëer je een midden? Wat is het beeld 
van een tempel of zelfs een mensheidstempel in onze dagen?	
 	



In vier bijeenkomsten gaan we een toegang zoeken tot deze vragen, 
vanuit de hier boven genoemde achtergronden.	
 	
De eerste bijeenkomst zal gaan over de legende zelf, de beelden en de 
achtergronden die er in besloten liggen.	
 	
Bij de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op wat Salomo, Hiram en 
Balkis ons kunnen vertellen.	
 	
In de derde bijeenkomst staan we stil bij de werking van de 
tegenkrachten die de verzoening en verbinding tussen de Abelstroom en 
de Kainstroom willen verhinderen. 	
Samen gaan we op zoek naar hoe het midden vanuit de geschetste 
ontwikkelingen in de Tempellegende, zich ontvouwt als kiemen voor de 
toekomst.	
 	
De vierde bijeenkomst staat in het licht van de vraag hoe de tempel in 
onze huidige tijd gebouwd kan worden en wat dat van ons vraagt. 	
Hoe ontwikkelen we, in vrijheid en vanuit liefde, wegen naar een nieuw 
verbond tussen mensen? Hoe bouwen we aan een sociale toekomst 
waarin ieder meetelt en ieder er toe doet?	
 	
Het zijn grote vragen waarover we met elkaar op weg gaan. 	
We bieden op de cursusdagen waarnemingsoefeningen aan en 
verschillende kunstzinnige activiteiten, zodat de aangeboden kennis en 
beelden zo kunnen worden opgenomen,  dat ze dienstbaar zijn en 
kunnen bijdragen aan het opbouwen van eigen innerlijke beelden en 
ervaringen.	
 	
Gert Siebes	
Rolf Zeldenthuis.	



Praktische informatie:	

*Data: vrijdag namiddag en avond: 	
              16 en 30 januari 2026	
              13 en 27 februari 2026.	
*Plaats: Het Alvarium, woonerf Luscinia	
                Lankhorsterstraat 21	
                7255LC Hengelo(Gld).	
*Tijd: 16.00- 21.30 uur	

*Kosten: € 380,00 (betaling in termijnen is mogelijk). 	
   Dit is inclusief lesmaterialen, maaltijden en inclusief BTW.	

*Aanmelding: schriftelijk, per mail of telefonisch.	
De aanmelding is definitief na overmaking van 100 euro als 
deel van het cursusgeld op rekening nummer:	
NL36ASNB 0772 9269 72, tnv G.Siebes onder vermelding van: 	
De Tempel legende.	
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